Woensdag 15 november 1916.

Koningsdag! Vrijaf in a de stadsscholen voor de meesters en de leerlingen. Weet de
heerscher het niet of laat hij het gebeuren? Mysterie.

Het heeft een beetje gevroren verleden nacht. De platformen lagen wit; de hemel was vroeg
blauw, van een blauw, dat ocostwaarts in roze- en lilakleurige opaaltinten uitliep. Nu schijnt
de zon stralend asin mei, een echte vreugdezon om feest te vieren...

Vroeg ook langs den Steenweg en de Leopoldlaan spijkerruischende, lang aanhoudende
schrapschrap-schreden, binnenkomend of vertrekkend? — Het gehoor kan 't niet
onderscheiden. — Legerscharen, helaas, altijd helaas!

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)



